
Uitgezonden  door  Radio  Caroline  op  zaterdag  22  augustus  1987  omstreeks  12.30  uur  in  het 
programma De Boekenmarkt. 

 
Jean‐Philippe  Toussaint:  De  Badkamer,  oorspronkelijke  titel:  La  salle  de  bain,  vertaling: 

Marianne Kaas, Amsterdam, Uitgeverij Van Gennep, 1986, 100 blz., prijs 465 FR. In België verspreid 
door Uitgeverij Kritak, Leuven. 

 
Dat deze oorspronkelijke Franstalige roman als bestseller een weergaloos succes kende,  is niet 

verwonderlijk. Nochtans dankt hij die bijval niet aan het vrij  sobere verhaal: de  jonge hoofdfiguur 
wier beroepsbezigheid als wetenschappelijk onderzoek vrij onduidelijk blijft, vertoeft bij voorkeur in 
zijn badkamer. Hij negeert alles wat normale moderne najagen: geld,  liefde, carrière. Het dilemma 
dat hem veelal parten speelt, is bewegen of inert toezien.  

Deze  korte  roman  valt  inzonderheid  op  door  de manier waarop  hij  geconcipieerd  en  verteld 
wordt.  Stormachtige  gebeurtenissen  of  diepzinnige  beschouwingen  blijven  de  lezer  bespaard:  het 
doelloos  leven  van  de  hoofdfiguur  leent  zich  niet  daartoe.  De  romanopbouw  gebeurt met  korte 
alinea’s die de auteur nummerde en korte mededelingen   bevatten die zeker niet boeken door een 
intrigerend   karakter of van fantasierijke  inhoud. Nochtans zal menig  lezer verbouwereerd opkijken 
van Toussaints stijl, eenvoudig, soms ironisch maar altijd meesterlijk. 

Literair  een  pareltje  dat  hoge  verwachtingen  oproept  voor  Toussaints  komende  romans.  Zijn 
zeer persoonlijke kijk op het leven en de wereld kan hij verder ontwikkelen. Menig lezer kan erdoor 
gelouterd worden. 

 
                  Paul Van den Wijngaerde 

 


